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Christelyke Leeringhe Der Biechte

Leeuw, Franciscus van

Yperen, 1681

Vierthienste Vraghe. En magh den Priester d'Absolutie niet wtstellen al
waert oock dat den penitent hadde die dispositie en bequamigheyd als

vereyscht word in onse eerste Vraghe?
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