
Het Paradys Der Gheestelycke en Kerckelycke
Lof-Sangen, Op de principaelste Feest-daghen des

gheheelen Jaers

Afhakker, Aegidius

T'Antwerpen, 1638

Van de H. drie Koninghen. Op de wijse: Nereâ schoonste van uw'
gebueren. Ofte/ Mijn ziel o schoone creature.
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